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Ge‘interesseerden die naar de koperen viering

van Sarita wilden komen, deden - nog op de
laatste dag - de verschillende telefoons van het
bestuur van Stichting Sarita roodgloeiend staan.
In de week voorafgaand aan deze 4° november
was de maximale capaciteit van Wijkgebouw de
Regenvalk reeds bereikt. Dit leidde tot een bont
gezelschap van Sarita-sympathisanten die op de
€én of andere manier iets met de stichting te
maken heeft of heeft gehad.

De uitnodiging bevatte het verzoek om iets van
de kleur roze mee te nemen in de kleding.
Voor de dames mag dit geen probleem zijn. Maar
zoals voorzitster mevrouw Henna Mathura in
haar welkomstwoord stelt, waren enkele mannen
toch wat terughoudend om aan dit verzoek gehoor
te geven. Want roze, ja “dat is toch een
homokleur.” De kleur roze, zo vertelt mevrouw
Mathura is een spirituele kleur. Het verbindt het
aanwezige publiek toch tot één geheel. Voor de
mannen die niets roze konden vinden in wasmand
of kledingkast, bood een roze speldje uitkomst,
dat hen op de revers werd gespeld door één van
de vrijwilligers.

Ook de mensen die nul op het rekest kregen,
waren in het roze gestoken, en togen en masse
naar het buurthuis. De gezellig aangeklede tafels
moesten het veld ruimen om plaats te maken voor
de ca. 135 onaangekondigde, maar desalniettemin
zeer welkome gasten.

Rond het hoogtepunt barstte de Regenvalk bijna
uit haar voegen, met toch wel zo’n tweehonderd
man, die bij de klanken van DJ Amor genoten
van een zeer inspirerende en vermakelijke avond
ter viering van het 12,5 jarig bestaan van
Stichting Sarita.

Hierna volgt een verslag van deze avond, met

rond elf uur een weergaloze toespraak van
Wethouder Rabin Baldewsingh.

Foto’s en verslag: Krishna Ramrattansing
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De zaat is gezellig aangekleed door de vrijwilligers. Aan de muren hangen de Hindoestaanse
benamingen van de rollen die een vrouw heeft. Moeder, oma, schoonmoeder schoonzus e.d.
Roze bloemetjes fleuren de tafels op, en het toegestroomde publiek, maakt het geheel af.

Ook aan de innerlijke mens is gedacht, door middel van de uitgebreide catering, die bij de
ingang de aanwezigen verleidt.

Voorzitter Henna Mathura vertelt hoe Sarita als een Werkgroep begon, twaalfeneenhalf jaar
geleden. Het startte als een werkgroep om ongeschoolde Hindoestaanse vrouwen (in de rol
van ouder) te ondersteunen. Mevrouw Mathura was aanvankelijk vrijwilligster, en daarna
voorzitter van het bestuur van stichting vrouwenorganisatie Sarita.

De maatschappelijke positie van de vrouw rechtvaardigde, en rechtvaardigt nog steeds het
bestaan van St.Sarita, en verklaart mede het groot aantal sympathisanten.

Activiteiten

Stichting Sarita heeft ieder jaar wel een groots opgezette symposium of congres. In het jaar
1999 nog over de Positie van de Hindoestaanse vrouw in de Nederlandse Samenleving.
Concreet voorbeeld: De vrouw is gemotiveerd om te werken, maar ze komt in conflict met de
cultuur. Denk bij voorbeeld aan de vrijdagmiddagborrel. Waar iets simpels als een kaasstokje
met worst gepresenteerd wordt.

Als zo’n vrouw vegetarisch is, geeft dat ze dat dan aan? Moet ze ’t al dan niet vertellen?
Ander voorbeeld, dat aangepakt is in symposia en congressen: Mannen in de huishouding.
Hoe 1s de taakverdeling?

Waar we eigenlijk altijd op uit komen, is de belangrijke rol van communicatie binnen het
gezin. Kinderen stellen toch steeds de vraag: “Waarom is dat zo?”Dat is de vorige generatie
niet gewend. Zij deden dat uit respect voor hun ouderen ook niet: “En als ze al iets vroegen
was het antwoord: “Omdat dat zo 1s.”

De jongeren zijn weerbaar geworden. En wij evolueren van een bevelcultuur naar een
onderhandelingscultuur. Ook dit geeft — op z’n minst — wrijving.

Andere voorbeelden van symposia: Leven in twee Culturen. Emancipatie van de vrouw. En
hoe staat 't met de emancipatie van de man?

Huiselijk Geweld kwam aan de orde in één van de symposia. Daarvoor zijn momenteel
richtlijnen op beleidsniveau in ontwikkeling.

De lustrumviering van Sarita stond in het teken van participatie en emancipatie. Het tweede
Mehndi festival in successie hebben we ook al achter de rug. Dit festival wordt altijd
gehouden op Internationale Vrouwendag.

Wekelijks worden er tijdens de activiteiten yoga, buikdansen, saree draperen, bloemschikken
¢.a. gesprekken gevoerd. Er wordt gesport en gepraat. Er zijn workshops, themadagen. Dit
gebeurt met name bij Eekta Bhawan aan de Boylestraat 20.

Verder is er regionaal, iedere donderdag en vrijdag een spreekuur in de Regenvalk. Ook op de
Kepplerstraat zijn er ook gastvrouwen aanwezig, waar er Odissi tempeldans wordt verzorgd.
De feedback van de vrijwilligers over deze activiteiten is — dat mag ook wel gezegd worden -
uitermate positief.
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Jane Koeldiepsingh is dagvoorzitter.
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Professor Chan geeft een korte workshop Tai Chi Chuan
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“Wij zijn buren!,” zegt Professor Chan wanneer hij opkomt in Tai Chi-kledij. India en China
liggen naast elkaar, wij zijn buren.

Tai Chi Chuan, behelst een serie van 12 bewegingen. Deze staan allemaal beschreven op een
poster in het Chinees en Nederlands. De beschrijvingen spreken zeer tot de verbeelding. Kijk
maar: #/. Wanneer de haan kraait sta je op om je oefeningen te doen; #2. Een leeuw houdt een
bal vast; #3 de reiger slaat zijn vieugels uit; #4 yin-yang in wisselende posities #5.De feniks
schudt haar hoofd. #6.Een maan voor je buik omarmen; #7 De slang verbergt zich in het gras;
#8.Een jongetje vereert de Boeddha; #9.De libel dans op het water;#10een godin strooit
bloemen; #11De neushoorn tuurt naar de maan; #Een gouden kip staat op een poot.

Professor Chan vertelt waarom het belangrijk is om goed adem te halen. Wanneer een baby
nog in de buik van de moeder is, ademt deze via zijn/haar navel. Het is beter om adem te
halen naar je buik, dan naar je longen. Dat doe je wanneer je gespannen bent. Ademen via de
buik werkt ontspannend.

De gasten worden geféteerd op een bakje phoelawri (kikkererwten) met hete peper.
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Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd
Jane Koeldiepsingh leidt haar lachtherapie-instructie in. Lachen is gezond; je lichaam maakt

endorfine aan. Je krijgt er een goed gevoel van. En als je dat goeie gevoel hebt, geef dat dan
door. En volgens de wetten der natuur krijg je het ook weer terug.

De aanwezigen krijgen allemaal een (roze) papiertje, en moeten er opschrijven wat ze leuk

vinden aan zichzelf. De papiertjes worden ingenomen en aan de “Wall of Compliments”
opgehangen.




