Aisa Manraj, workshop 4.

We hadden een heleboel moeilijke problemen op de agenda staan, niet alles is aan de orde
gekomen. We hebben gesproken over de wegloopjongeren en de echtscheidingen. Het was
een heftige workshop met veel emoties, wellicht kan de vrouwenorganisatie met de andere
onderwerpen iets in de toekomst doen.

We constateerden dat mannen en vrouwen niet goed met elkaar communiceren en daardoor
snel tot een scheiding beslissen. De rol van de pandit in deze kan misschien belangrijk zijn. In
Suriname werd zo’n beslissing aan de hele familie voorgelegd, in Nederland wordt dat al
gauw als bemoeienis uitgelegd. Vrouwen nemen snel hun toevlucht tot de Blijf-van-Mijn-
Lijt-Huizen. De opvoeding van de jongens en meisjes moet gelijkwaardiger worden.

Wat betreft de wegloopjongeren: er is te weinig communicatie tussen de ouders en de
kinderen. Meisjes krijgen in tegenstelling tot de jongens te veel geboden. De reguliere
hulpverlening faalt; ze zijn vaak niet bekend met de normen en waarden. Over de
incestproblematiek is veel voorlichting nodig. De pandits moeten meer bagage krijgen om de
problemen aan te kunnen.

Sitla Bonoo, workshop 5:

Ik was verrast dat er in de groep vrouwen zaten die een eigen bedrijf hebben of hadden. De
ervaring van de meesten is dat het moeilijk is om aan informatie te komen bij de verschillende
instanties. Er waren vragen over de eisen om een eigen bedrijf op te richten. Als je een eigen
bedrijf wilt oprichten, denk dan heel goed na en maak een gedegen ondememingsplan. In de
praktijk is naar buiten toe de man de eigenaar, de rol van de vrouw is echter even belangrijk.
Ze biedt de man emotionele steun en zorgt ook voor het huishouden. Er

zijn vaak problemen met de banken. De vraag rijst hoe je aan geld moet komen om je ideeén
te realiseren. Allochtone ondernemers komen vaak met producten voor de eigen doelgroep. Je
moet proberen ook de Nederlandse markt aan te trekken. Klantvriendelijkheid, de
winkelinrichting en de presentatie moeten hierbij meer aandacht krij gen.

Hiermee komt een einde aan het officiéle gedeelte. Henna Mathura richt nog een slotwoord
tot de aanwezigen. Zij bedankt iedereen die op de een of andere manier een bijdrage heeft
geleverd aan het tot stand komen van het congres. De betrokkenen krijgen een tegeltje
uitgereikt met het logo van de organisatie. Ze bedankt alle sponsors: Farency Modehuis,
Apotheek Sahodrie, Perola International, SRS, Eekta, Georgia Tours, Shaams Mode,
Stichting Milan, Stichting Stabij, Juliana Welzijnfonds, Gemeente Den Haag, VSB Fonds,
ministerie van Binnenlandse Zaken, de dokters Bharos en Kanhai, Orissi dansschool Namita
Jyotika, mevrouw Kharpatoe en R. Kisoendayal.

Tenslotte wordt nog het bedrag dat is opgehaald voor de ramp in Orissa, bekendgemaakt. Het
totaalbedrag is f650. Iedereen wordt uitgenodigd voor een warme maaltijd en een informeel
samenzijn met de muziekgroep onder leiding van Ronnie Bhikarie.

Het congres was georganiseerd door Stichting Vrouwenorganisatie Sarita in samenwerking

met Stichting Federatie Eekta, Stichting Surinaams Regionaal Steunpunt, Stichting Stabij en
Stichting Agnie.
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Verslag van de Themadag

“Mannenemancipatie en huiselijk geweld
Hoezo?”

Datum: Zondag, 28 november 2010
Tijd: van 14.00 — 17.30 uur,

Deze themadag is georganiseerd door

Stichting Vrouwenorganisatie Sarita en Cultureel Centrum Koerden

Welkom

Mevrouw Henna Mathura, voorzitter van Stichting Vrouwenorganisatie Sarita en de heer Azad
Karim, voorzitter van het Cultureel Centrum Koerden, heten alle aanwezigen van harte welkom.
Vandaag staat het thema mannenemancipatie centraal en tevens zal de link worden gelegd naar
huiselijk geweld. Beide organisaties hebben in het verleden al aandacht geschonken aan het
thema vrouwenemancipatie. Vrouwenemancipatie vindt zijn oorsprong in de jaren vijftig en
zestig van de vorige eeuw. Tot die tijd waren de rollen van man en vrouw voor iedereen
duidelijk: de vrouw bleef thuis om voor het huishouden en de kinderen te zorgen en de man
verdiende de kost om het gezin te onderhouden. Tijdens de wederopbouw na de Tweede
Wereldoorlog wilden vrouwen zichzelf gaan ontwikkelen. Zij wilden niet langer alleen voor de
kinderen en het huishouden zorgen, maar ook gaan studeren en werken. Hierdoor ontstond een
verschuiving in het traditionele rollenpatroon. Dit had gevolgen voor de rol van de vrouw én de
man in het gezin. Tegenwoordig werken de meeste volwassen vrouwen buiten de deur, zowel
fulltime als parttime. Dit zorgt ervoor dat vrouwen van hun mannen verlangen dat zij meehelpen
in het huishouden en bij het opvoeden van de kinderen. De vraag is in hoeverre mannen zijn
meegeémancipeerd. Vinden zij het ook vanzelfsprekend om meer zorgtaken op zich te nemen of
vinden zij het eigenlijk maar lastig. De emancipatie van de mannen staat nog in de
kinderschoenen. Vandaag wordt hier aandacht aan besteed. Deze bijeenkomst zal deel uit maken
van een serie van vier bijeenkomsten over dit thema. Ook zal gesproken worden over huiselijk
geweld.




Wat is nu eigenlijk de definitie van emancipatie? Emancipatie (van zowel vrouwen als mannen)
heeft als doel gelijkwaardigheid te bereiken. Dat wil zeggen gelijke kansen; gelijkwaardige
waardering en gelijkwaardige keuzevrijheid voor zowel mannen als vrouwen. Mevrouw Mathura
vindt dat dit doorgevoerd moet worden in het gezin. Dat betekent dat man en vrouw gelijke en
vrije keuzes hebben in de verdeling van inkomens- en zorgtaken en dit binnen de kaders die zij
zelf samen hebben bepaald. Mevrouw Mathura heeft een enquéte gehouden over
mannenemancipatie en kreeg daar positieve reacties op. Eén van de problemen die mannen
ondervinden is dat het in veel beroepen niet mogelijk is om korter te werken en zo een deel van
de taken van de vrouw in het huishouden over te nemen. Gelukki g komt daar langzaam een
kentering in. Zo hebben een aantal politici recentelijk hun taken neergelegd om voor hun gezin te
gaan zorgen. Dat geeft een positief signaal af aan de samenleving. Een ander knelpunt is dat
vrouwen het, ondanks de emancipatie, moeilijk vinden om bepaalde zorgtaken uit handen te
geven aan hun man.

Voordat er zal worden gediscussieerd over mannenemancipatie in de zaal, zullen twee dames een
inleiding verzorgen: mevrouw Charlie Ortega, directeur van Importante en mevrouw Ajsa
Manraj, beleidsmedewerker van Stichting Meander. Mevrouw Ortega neemt als eerste het woord.

Charlie Ortega, directeur Importante

Mevrouw Ortega is directeur van Importante, een ontmoetingsplaats en kenniscentrum voor alle
vrouwen in de samenleving. Vrouwen kunnen er cursussen en trainingen volgen en binnen lopen
met vragen op het terrein van welzijn en gezondheid, veiligheid en geweld, arbeid en zorg.
Mevrouw Ortega bedankt mevrouw Mathura en de heer Karim voor het op de kaart zetten van
mannenemancipatie en huiselijk geweld, zeker in deze week omdat donderdag 25 november de
Week Zonder Geweld is ingegaan. Huiselijk geweld is een groot probleem in onze samenleving.
De bekendste vorm van huiselijk geweld is die tussen man en vrouw, maar het komt in allerlei
relaties voor. Er zijn ouderen die door hun kinderen mishandeld worden of andersom. Daarnaast
is er een groep mannen die door hun vrouw mishandeld worden. Dit is vergeten groep; juist deze
groep mannen wil hier liever niet voor uitkomen door schaamte en taboe.

Een belangrijke oorzaak van geweld tegen vrouwen is de ongelijkheid tussen vrouwen en
mannen. Veel mannen en vrouwen hebben stereotiepe ideeén over wat vrouwelijk is en wat
mannelijk is. Zo vinden sommige mensen dat vrouwen er altijd mooi en sexy moeten uitzien en
dat zij hun man altijd gehoorzamen. Sommige mensen vinden dat een man altijd sterk moet zijn
en voor zijn gezin moet zorgen. Als deze beelden niet beantwoordt worden, kunnen mannen
gefrustreerd raken en dat afreageren op hun vrouw. Vrouwen zijn geneigd om er niet over te
praten als ze mishandeld worden. Enerzijds komt dat door schaamte en wil een vrouw de vuile
was niet buiten hangen. Anderzijds kan het zelfbeeld van vrouwen door mishandeling veranderen
en vindt een vrouw zelfs dat zij het heeft uitgelokt. Het is belangrijk dat de taboes rond
mishandeling doorbroken worden want slachtoffers van nu zijn de daders van morgen. Er moet
gerealiseerd worden dat kinderen die geconfronteerd worden met geweld en mishandeling thuis
een grotere kans hebben zelf later te gaan slaan of geslagen worden.

Mevrouw Ortega vindt dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid zou moeten nemen om dit
te voorkomen en actie te ondernemen als je op de hoogte bent van geweld in je familie of
omgeving. Geef de volgende generatie een kans om zonder mishandeling te hoeven leven en
grijp in! Voor mevrouw Ortega is mannenemancipatie een zaak van mannen én vrouwen.
Mannen en vrouwen hebben het recht om hun eigen keuzes te maken. Mannen mogen kwetsbaar
zijn en verdriet uiten en vrouwen mogen sterk zijn en onathankelijk. Zelf is mevrouw Ortega
‘changemaker’. Changemakers komen voort uit de wereldwijde campagne ‘We can’. Deze



campagne is in 2004 in Bangladesh gestart en trekt ten strijde tegen geweld tegen vrouwen. In
2009 is de campagne in Nederland gestart en ook hier wordt gewerkt met Changemakers;
mannen en vrouwen die zelf in hun vriendenkring, hun buurt of op het werk actie ondernemen
om een positieve houding tegenover vrouwen te stimuleren. Over de hele wereld zijn er nu ruim
2 miljoen Changemakers.

Mevrouw Mathura bedankt mevrouw Ortega voor haar inspirerende inleiding en geeft vervolgens
het woord aan mevrouw Manraj van Stichting Meander.

Aisah Manraj, beleidsmedewerker Stichting Meander

Mevrouw Aisah Manraj is beleidsmedewerker bij Stichting Meander, een centrum voor
maatschappelijke ontwikkeling. Deze organisatie is actief op het gebied van diversiteit en
multiculturele vraagstukken. Stichting Meander bevordert de integratie en de participatie van
migranten in de samenleving en begeleidt organisaties die ruimte willen maken voor culturele
verscheidenheid in eigen huis.

Mevrouw Manraj gaat dieper in op de rol van de vader in het gezin. Vaders zijn ontzettend
belangrijk voor de kinderen, net zo belangrijk als de moeders. Ze spelen een enorme belangrijke
rol in de ontwikkeling van de kinderen. Tot het midden van de vorige eeuw beperkte de rol van
de vader zich tot het beschermen van het gezin en vormde hij het gezicht van het gezin naar
buiten toe. Met de emancipatie van de vrouw is ook de ol van de vader veranderd. Vaders zijn
actiever en ondernemen nu meer met hun kinderen en nemen ook een verzorgende rol op zich.
Onderzoeken hebben uitgewezen dat de rol van de vader in de sociale ontwikkeling van het kind
enorm belangrijk is. De mate waarin de vader betrokken is bij zijn kinderen hangt af van
meerdere factoren. Zijn betrokkenheid zal beinvloed worden door de wijze waarop de vader zelf
is opgegroeid. Daarnaast is de relatie tussen vader en moeder van invloed op de relatie tussen de
vader en het kind. Vaders en moeders hebben een eigen rol in de opvoeding en completeren
elkaar. Vaders brengen veel meer tijd met hun kinderen door als het gaat om spelactiviteiten.
Moeders brengen veel meer tijd met haar kinderen door als het gaat om zorgactiviteiten. Qok
verloopt de onderlinge communicatie verschillend. Vaders communiceren veel directer met hun
kinderen dan moeders. Vaders zelf vinden dat zij strenger, consequenter en minder geduldig zijn
dan moeders en vaders krijgen helaas ook meer kritiek over de wijze van opvoeden dan
andersom. Een vader is voor kinderen heel erg belangrijk. Hij beinvloedt hun ontwikkeling door
zijn karakter en houding. De kwaliteit van zijn relatie met de moeder en de mate waarin het kind
gehecht is aan zijn of haar vader werken een levenlang door.

Helaas groeit er een groep kinderen op zonder een vaderfiguur in het gezin. Uit onderzoek blijkt
dat deze groep kinderen gemiddeld minder gelukkig en zelfstandig zijn, dan kinderen die met een
moeder en een vader(figuur) opgroeien. Moeders zijn over het algemeen prima in staat om alleen
de kinderen op te voeden, maar er is wel een risico. Het gevaar bestaat dat in éénoudergezinnen
de moeder het kind teveel als beste vriend en vertrouwenspersoon behandelt. De lijn tussen ouder
en kind vervaagt en dat staat de eigen sociale en emotionele groei van het kind in de weg.
Daarnaast komt het voor dat kinderen tijdens en na de scheiding als inzet worden gebruikt. Er
ontstaat cen machtstrijd over de kinderen tussen de scheidende ouders. Dit zal een kind negatief
beinvloeden en zet een kind in een moeilijke positie, omdat kinderen loyaal zijn naar zowel de
moeder als naar de vader toe. Kortom, het vaderschap is geen luxe, maar een essentieel onderdeel
van de opvoeding. Het is voor kinderen belangrijk dat zij door moeder en vader gewaardeerd en
gekoesterd worden, los van de soort relatie die de ouders onderling hebben.

Tot slot geeft mevrouw Manraj nog enkele adviezen mee aan de vaders. Een goede band
opbouwen met uw kind is belangrijk en besteed vanaf de geboorte aandacht en tijd aan uw kind.
Vorm een team met uw partner en voedt het kind ook samen op. Praat samen over de opvoeding.

[¥'S]



Kinderen met een vader die zich op een liefdevolle manier bemoeit met de opvoeding hebben
minder moeite met het maken van vriendjes en doen het beter op school. Wees er bewust van dat
uw gedrag en houding door uw kind wordt gekopieerd.

Mevrouw Manraj eindigt met een spreekwoord: Vader worden is een gunst, maar vader blijven
is een kunst’.

Mevrouw Mathura bedankt mevrouw Manraj voor deze heldere uiteenzetting over de rol van de
vader in het gezin en is benieuwd hoe de aanwezigen in de zaal hierover denken.

Dialoog
Mevrouw Mathura vraagt aan de aanwezigen welke advies zij willen meegeven met betrekking
tot de omgang met de kinderen aan ouders die uit elkaar gaan.

Een heer in de zaal antwoordt hierop dat hij de ouders vooral wil meegeven dat zij niet rancuneus
ten opzichte van elkaar moeten zijn en dat zij te allen tijde er voor moeten zorgen dat het kind
zowel toegang tot de moeder als tot de vader heeft. Zelf heeft hij na een scheiding zijn vader niet
meer mogen zien van zijn moeder en dat heeft hij altijd heel erg gevonden. Een advocate die in
de zaal aanwezig is, ziet deze situatie geregeld in haar praktijk. Er zijn moeders die vanuit
rancune de vaders de toegang tot de kinderen weigeren. Zij willen de ruzie over de hoofden van
de kinderen uitvechten. De advocate probeert in die situaties wel te praten met de betreffende
moeders, maar zij willen vaak niet luisteren. Echter, de kinderen zijn dan de dupe. Het is
belangrijk dat ouders zich daarvan bewust worden en daarom is een bijeenkomst als deze zo
belangrijk. Gelukkig staan rechters over het algemeen wel een bezoekregeling toe, ook al is de
moeder daar op tegen. Een andere dame in de zaal vindt dat beide ouders moeten kunnen blijven
zorgen voor hun kinderen, ook na een scheiding. Een kind heeft maar één biologische moeder en
één biologische vader en dat moet uitgedragen worden.

Vanuit de zaal komt de vraag wat je moet doen als Je een gescheiden moeder bent en de vader
geen contact meer wil met zijn kinderen en je verder geen vaderfiguur hebt in de omgeving.
Mevrouw Ortega antwoordt hierop dat er in Den Haag diverse maatjesprojecten zijn.

In zo’n project wordt een volwassen persoon gekoppeld aan een jongere om leuke dingen mee te
doen en/of om af en toe een goed gesprek te voeren. De volwassene fungeert dan als een soort
coach en kan dingen geven aan het kind wat thuis niet of tijdelijk niet kan worden gegeven. De
coaching gebeurt op vrijwillige basis.

Iemand anders maakt de opmerking dat ouders vaak geen tijd of puf meer hebben voor de
opvoeding doordat beide ouders werken. Eigenlijk moet het bedrijfsleven zich aanpassen en
flexibeler omgaan met werktijden. Mevrouw Ortega vindt dat fulltime werken geen belemmering
hoeft te zijn om je kinderen goed op te voeden. Beide ouders moeten samen goed overleggen wie
wat doet in het huishouden en met de kinderen. Daarnaast moeten ouders bewust tijd vrij maken
om met de kinderen iets leuks te doen of om een goed gesprek te voeren (quality time). Ook is er
bijvoorbeeld zorgverlof mogelijk als een kind tijdelijk meer ondersteuning nodig heeft. Dit
betreft dan wel onbetaald verlof. Als het echt nodig is, moeten ouders bereidt zijn om een stapje
terug te doen ten behoeve van het kind en part-time gaan werken. Het leven bestaat nu eenmaal
uit keuzes maken.

Naar voren wordt gebracht dat moeders ook bereid mocten zijn om taken uit handen te geven. Zij
willen wel dat vaders betrokken zijn bij de opvoeding, maar geven hen geen ruimte; zij zien het
bestieren van het huishouden en het opvoeden van de kinderen als hun domein. Als de man taken




overneemt, hebben zij vaak kritiek op de wijze waarop hij ze uitvoert. Door werk buitenshuis te
zoeken, krijgen vrouwen meer zelfvertrouwen en eigenwaarde. Vaak wordt de man dan meer
gewaardeerd voor hetgeen hij thuis doet.

Een Koerdische man merkt op dat in een moslim gezin al eeuwenlang een traditionele
rolverdeling is en dat het zeer moeilijk is om dat patroon te doorbreken. De druk vanuit de
gemeenschap is groot. Van mannen in hun cultuur wordt verwacht dat zij zich als ‘man’
gedragen en een man wordt niet geacht voor het huishouden of de kinderen te zorgen. Moslim
mannen die wel mee willen helpen doen dat dan achter de schermen, maar komen hier tegenover
familie of vrienden niet voor uit. Dit maakt de omwenteling in die cultuur erg moeilijk. Zodra
mannen er openlijk voor uit durven te komen dat zij ook de was willen ophangen en de kinderen
naar school willen brengen, kan hier mee gestart worden. Wat ook tegenwerkt, is de opvoeding
die deze mannen thuis hebben gekregen. Zonen hoefden in thuis niet mee te helpen en werden als
prinsjes behandeld. Vaak is er zelfs na het huwelijk nog bemoeienis door de moeder van de man
en probeert zij haar stempel te drukken op het huishouden van haar zoon. Vrouwen en mannen
emancipatie staat in de moslim cultuur nog in de kinderschoenen. Geestelijke verzorgers hebben
een belangrijke taak in het stimuleren van vrouwen- en mannenemancipatie.

Mevrouw Ortega heeft een mooi voorbeeld in dat kader. Zij hoorde van een islamitisch meisje
dat zij graag wilde gaan studeren in een andere stad en dus op zichzelf wilde gaan wonen. Dat is
iets dat in haar cultuur niet gewoon was en haar ouders vonden het erg moeilijk om op de wens
van hun dochter in te gaan omdat zij bang waren voor de roddels in hun omgeving betreffende
hun dochter. Uiteindelijk hebben de ouders toch hun dochter toestemming gegeven om op zich
zelf te gaan wonen en dat is goed gegaan. Het positieve resultaat was dat andere ouders in hun
directe omgeving een aantal jaren later ook hun dochters toestemming begonnen te geven om op
zich zelf te gaan wonen.

lemand anders brengt naar voren dat emancipatie begint met de opvoeding. Ouders moeten kun
kinderen bij brengen dat de man en de vrouw gelijk zijn en gelijk moeten worden behandeld.
Vaak zie je dat jongens niets hoeven te doen in het huishouden en dat moet veranderen.

Uit de statistieken blijkt dat meisjes van migranten afkomst het beter op school doen dan jongens
van migranten afkomst. Steeds meer meisjes gaan studeren en willen de mogelijkheden die hun
in Nederland worden geboden aangrijpen om zich zelf te ontwikkelen. 7ij worden steeds
onafhankelijker van hun gemeenschap en durven dan ook keuzes te maken. Helaas blijven de
migranten jongens achter en dat heeft weer gevolgen voor het aangaan van relaties; de migranten
meisjes zijn veel assertiever dan hun moeders en laten zich niet alles vertellen. Een man van
Hindoestaans Surinaamse afkomst geeft aan dat hij het juist fijn vindt dat Hindoestaans
Surinaamse meisjes zich ontwikkelen. Hij heeft zelf een HBO-studie gedaan en wil Juist een
vrouw hebben van hetzelfde niveau om thuis mee te kunnen sparren.

Ten slotte vraagt mevrouw Mathura aan de aanwezigen of het een goed idee is om mannen een
opvoedingscursus te laten volgen. Vanuit de zaal wordt gereageerd dat vrouwen en mannen
samen een cursus opvoeden op basis van gelijkwaardigheid moeten volgen. Op deze manier
krijgen mannen en vrouwen inzicht in elkaars beweegredenen en respect voor elkaar. De nadruk
moet liggen op het samen opvoeden. Mevrouw Mathura vindt dat een mooi besluit van deze
middag. Zij bedankt de sprekers en de aanwezigen voor hun inbreng.




