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zaterdag 11 maart 2006

het mehendifestival

met als thema:

Cultuuroverdracht
van moeder op
dochter

in verband met de Internationale Vrouwendag




Goedemiddag dames en heren

Mijn naam is Henna Mathura en ik ben de voorzitter van de vrouwenorganisatie Sarita.
Kort gezegd Stg. Sarita.

Deze dag is tot stand gekomen dank zij een financi¢le bijdrage van de Gemeente Den Haag en
Fonds 1818 en i.s.m. Maximine.

Welkom op deze vrouwendag op onze feestdag.
Van harte gefeliciteerd.

met de vrouwendag. Het is een dag om stil te staan over de positie van de vrouw, dus hoe sta
je nu in het leven. Hoe was de situatie 10 jaar geleden. Ben ik wel tevreden, of moet ik
verder?

Is de viering van Vrouwendag niet achterhaald?

Ik vind van niet. Zolang de emancipatie van vrouwen nog niet klaar is, is vrouwendag ook
nog nodig.

Alleen moeten wij die dag niet zomaar voorbij laten gaan, maar een feestdag van maken.

Wij hebben hier heel veel om trots op te zijn. Vrouwen zijn nu veel beter geschoold; ook zij
bekleden hogere functies. Sommige vrouwen zijn zelfs beter opgeleid dan mannen.

Maar we zijn er nog lang niet.

Wij moeten het nog beter gaan doen. Onze krachten gaan bundelen en opkomen voor de
vrouw. Elkaar steunen en ook nicuwe uitdagingen aan gaan. Die moet je net zo goed kunnen
verzinnen als een man.

Wat ik heel graag wil is dat ook andere Nederlandse vrouwen aandacht krijgen en daar
moeten wij aan gaan werken,

Sommige specifieke groepen vrouwen krijgen meer aandacht.

En als wij de verantwoordelijkheid niet zelf nemen gebeurt er niets.

Het thema van deze dag is cultuuroverdracht van moeders op dochters.
Wat heeft u meegekregen en wat geeft u mee aan uw dochter. Wat is goed gegaan en waar is
het minder goed gegaan. Daar willen wij het vanmiddag over hebben tijdens het debat.

Wij hebben een leuke programma voor vandaag met enkele wijzigingen.

Er komt een paragnost i.p.v. taichi en yoga.

Verder hebben wij info over Rondkomen in Den Haag verzorgd door Maximine.

Verder info over EHBO .

Programma toelichting:

Info Sarita,

Deze organisatie bestaat al 12 jaar en wij hopen aan het eind van het jaar onze zilveren feest

te vieren.
Op de infotafel hebben wij folders over de organisatie. Daar kun je lezen wat wij zoal doen.




Aan alle aanwezigen en zij die niet aanwezig konden zijn

De themadag was goed bezocht. De aanwezigen konden hun hart op halen bij de
verschillende workshops, die stg. Sarita al organiseert, of nog zal organiseren.o.a. : Mehendi,
henna schilderen op armen en handen, mantra reciteren,voetreflexologie en saree draperen.
Bij de workshop van de paragnost dat is: waarzeggen met behulp van voorwerpen kon men
vragen stellen, waarmee men zat, aan hun overledenen. Dit bracht ook nog enige emoties los.

De workshops Mehendi versieren werden verzorgd door Radha en Hanna. De aanwezigen van
jong tot oud konden de mooiste patronen laten maken op hun handen, of voeten.

Bij de workshop borstkanker kon men van gedachten wisselen over allerlei zaken. Het is wat
uit de taboesfeer moet komen. Vrouwen praten er nog niet zo gemakkelijk over.

De dames kenden vast wel iemand uit hun omgeving, die er mee te maken heeft gehad.
Duidelijk werd hoe je met klachten moet kunnen omgaan en de reactie van je omgeving.
Mw. Lide van de Vegt , workshopleidster heef een club opgericht, Mammarosa genaamd.
Deze organisatie bevordert de communicatie onder migrantenvrouwen rond borstkanker. Er is
ook een website: www.mamarosa.nl , waar je meer informatie kunt krijgen.

Bij de workshop voetreflexologie was de essentie hoe je klachten op natuurlijke wijze kunt
verbeteren. Je voeten dragen je en zijn het contact dat je hebt met moeder aarde. Op alle
uiteinden van je lichaam o.a. op handen en voeten zijn er reflexpunten. Deze punten
corresponderen met energicbanen, orgaanzones, zenuwen enz.

Door druk te oefenen op bepaalde punten kun je klachten verhelpen oa. Hoofdpijn, buikpijn,
doorbloedingstoornis, pijnlijke gewrichten, rugpijn, spanningen enz.

Je beide handen heb je altijd bij de hand en handiger kan niet!!

Verder hadden wij nog de verschillende info kraampjes : Rondkomen in Den Haag, EHBO,
omgaan met ongelukken in en om uw huis en Reiki.
Bij de EHBO kon men oefenen op elkaar, of met een grote pop zoals: een verband binden.

Ook aan de kinderen hadden wij gedacht. Voor hen hadden wij schminken, spelletjes,
grabbelton en knutselen.

Wij hadden een heel spontaan publiek, waardoor het debat goed op gang kwam.

De dames en de heren hadden een duidelijk uitgesproken mening over allerlei zaken o.a.
cultuur overdracht van moeder op dochter.

Wat geef jij je dochter mee als moeder. Meestal geven zij in de eerste plaats de opvoeding
zoals zij die meegekregen hebben mee. Wel pleiten zij voor meer openheid in de opvoeding.
Communicatie is het belangrijkste binnen het gezin, wat vroeger nogal ontbrak.

Er werd gesproken van dat men ook moet overstappen van een bevelcultuur naar een
onderhandelingscultuur. Bij de opvoeding kan men niet zijn mening opleggen, als je kind het
niet met de ouder(s) eens is. Er moet gekozen worden voor een middenweg, een tussen
oplossing, om beide partijen tevreden te stellen ( zie verder het verslag)

De middag sloten wij af met een debat 0.1.v. Maltie Koeldiep.
We mogen spreken van een geslaagde Mehendi Festival, de internationale vrouwendag 2006.

Met vriendelijke groet,
Mw. H. Mathura ( de voorzitter)



Sarodjnie Marapin legt uit hoe je een saree moet draperen




Notulen bij discussie Cultuuroverdracht moeders op dochters.
Discussieleidster: mevr. Maltie Koeldiep.

e 16.20 uur opening door mevr. Koeldiep. Zij begon de discussie met de
volgende vraag aan het publiek:

Waar denkt u aan bij cultuuroverdracht?

Publiek:

e sari's

e de wok

e omgangsvormen; hoe gaat men met elkaar om

» paplepel — het gaat vaak ongemerkt. Je groeit vaak op in een bepaalde
sfeer/omgeving, vaak heb je niet eens door hoe/waarom je iets doet omdat het
zo aangeleerd is. Je doet na zonder erbij na te denken.

Hierop reageerde mevr. Koeldiep met de volgende vraag aan het publiek:
Ben je als moeder een ander persoon?

Publiek:

e je voelt je verantwoordelijk voor wat er gebeurt met je kinderen. Je stuurt je
gedrag bij.

e Je schakelt jezelf vaak uit, je bent minder egocentrisch. Dit kan best vanuit de
opvoeding komen.

— er kwamen verder uit het publiek veel bijvalreacties.

Volgende vraag van mevr. Koeldiep:

Wat is de boodschap dat je doorgeeft aan je kind. Kan iemand voorbeelden
geven?

Publiek:

¢ goed gekleed ergens naar toe gaan. Vroeger ging je jezelf optutten, nu niet
meer. Aandacht gaat nu naar het kind.

e Omgangsvormen: je bent niet alleen in de maatschappij, probeer te relativeren.
Dit betekent niet dat je alles moet accepteren. Hieronder vallen ook normen en
waarden — dit is de basis van de opvoeding.

e Aangeven dat prioriteiten gesteld moeten worden: wat is belangrijk en wat niet.
Begin hiermee van jongs af aan.

Volgende vraag van mevr. Koeldiep:
Zijn dit voorbeelden van cultuur?
Publiek:

e cultuur is het overdragen van het verleden naar het heden — overdragen van
traditie.




De aanwezigen luisteren geinteresseerd
naar de scherpe vragen uit het publiek.



e Het hoor ook bij religie, kunst, normen en waarden, zeden en gewoontes.
Cultuur is heel breed.

Vervolgens stelde mevr. Koeldiep de volgende vraag specifiek aan Christelijke
aanwezigen.

Wat geeft u door aan uw dochter?

* leren naar de kerk te gaan. Dit is weliswaar geen verplichting. Leren om elkaar
niet met een mes neer te steken.

Reactie vanuit het overig publiek hierop:
* geen enkel religie leert om elkaar neer te steken. Wij zijn mensen, ga als
mens met elkaar om.

De volgende vraag was specifiek voor een mevrouw zonder kinderen.

Wat heeft u geleerd?

e normen en waarden uit het dagelijkse leven
e eigen klederdracht (sari’'s dragen)



De volgende vraag was voor alle aanwezigen.

Wat is het minimale wat je meegeeft aan je kind?

Publiek:

kind moet het goede voorbeeld zijn van de ouders.

Respect voor jezelf. Als je jezelf respecteert als mens, kan je anderen ook
respecteren.

(voorbeeld van een vader) Proberen een leerpunt van zoveel mogelijk
verschillende kanten te laten zien. Hij gaf een voorbeeld van zijn dochters: in
de buurt woont een kind dat er heel onverzorgd uitziet. Dit meisje werd door
zijn dochters een beetje uitgelachen. Hij heeft toen met hun gepraat en
geprobeerd een ander licht te laten schijnen door verschillende punten te
bespreken waarom dat meisje er zo uitziet:

* misschien leert het meisje thuis niet wat verzorging is

* ouders weten misschien niet beter

Het belangrijkste was, blijf respect houden voor elkaar en ga niet zomaar
klakkeloos oordelen.

voor jezelf opkomen, zelfstandigheid, onafhankelijkheid, studeren, werken
economische zelfstandigheid

Je diploma is je eerste man ; als je later alleen komt te staan heb je tenminste
de nodige papieren, om aan werk te komen

Volgende vraag van mevr. Koeldiep:

Waarom is economische zelfstandigheid zo belangrifk:

Publiek:

je bent niet meer afhankelijk
je kunt beter voor jezelf opkomen
als je alleenstaand bent is economische zelfstandigheid een voorwaarde




Het reciteren van de manira heeft men
als heel rustgevend ervaren



De themadag was bezocht door jongeren, vrouwen en ook mannen



EHBO info tafe]




